
 

 

 

 

 

 

Tussen sluiter en borreltijd 

 

ik heb hier de kleuren van de eerste met mijn laatste slok, 

uit het glas van verwondering breekbaar uit een diepzee- 

 waas geproefd en daar kosmische sferen, 

doorheen gezeefd en als 

hoogste illusie ingeschonken. 

Op de rand van fantasie en verbeelding, 

met woorden van extase geklonken. 

Ik verlies mij en vindt mij ook weer terug, 

tussen sluiter- en borreltijd , 

voor een toost met de echo’s van  

het gemoed, 

op onze samenwerking. 

  

14 Valentijnsdag 2020 

MM 

 


