
 

 

 
 

 

Sailing 

 

Jij gaf het woorden en metaforen voor 

wind in de zeilen en 

een kalme zee mee, 

beschreef land voorbij de horizon. 

En je voorzag het van een 

behouden vaart, vol 

oude en nieuwe verhalen. 

Wij hoeven alleen maar 

aan boord te gaan en 

van wal te steken. 

 

Nieuw geluk staat reeds gepakt, 

de ankers kunnen los, 

wij zeilen een droom in. 

 

Michel Martinus 

     


