The Blind Horse

Uit de muziek van Richmond Fontaine wordt haar beeld,
zichtbaar voor mij. Gemillimeterd draaft ze een stukje
langs het schrikdraad, alsof ze meer verwacht dan af en
toe die stem met hand, die kort aait, klopt en kamt,
bijvoert en leidsels omdoet, haar rondwandelt.

Ze kent de stem die maant en aanmoedigt.

Onmetelijk de stilte die zo weegt en altijd maar
nacht- wandelt voor haar geestesoog.

Indringend de song die eenzaamheid voedt, maar aan ooit,
is geen herinnering, geen vergeten en toch
een gevoel van kennen;
Een opwindend verlangen in bekapte ogen,
als 'The Blind Horse’ vormen aanneemt in haar hoofd,
spreekt het gevoel van weten. Zij hinnikt zacht en wacht,
wacht op een antwoord of op haar echo,
die de eenzaamheid breekt.

Maar hoe sterk is de voorstelling gebleven van
wat ooit werd gezien?
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de Americanaband Richmond Fontaine uit Portland Oregon werd in 1994 opgericht,
door zanger-songwriter, gitarist en frontman Willy Vlautin. De band is genoemd naar een expat hippie die
bassist Dave Hardin met zijn kapotte auto hielp in de woestijn van Baja in Mexico! Ik luisterde voor mijn gedicht
naar de nummers: ‘Don’t skip on me’ en ‘Blind Horse ‘.

Luister naar “The Blind Horse”



https://youtu.be/Vz_yZF1FJD8

