foto Annelies Haan

Habib Koite spelt haar verhaal van tijd, dat ze moeder werd en nog leefde: nu
blijft haar foto met zoon en hij speelt:
Boven ons klapwiekten bomen aan zomeravondlucht. Wij hadden een bed van
grassen gespreid, sliepen cirkels van liefde in een eeuwig vallende wind. In
haar naam weerspiegelt illusie.

Door haar muren ben ik heengegaan,
zoals zij door mij, voor de duur van
een herinnering.
Tijd kwam in ons tot staan en samen werden wij:
de Geest der dingen;
jij en ik
Maya.

Luister naar MaYa



https://youtu.be/qUgdgibfbNg?list=PL2C81273E6F3125EC

