
  

Sous le ciel de Paris 

 

Onder de blote hemel van Parijs worden dag- en nachtdromen waar.  

Je ziet er je zusters telkens flaneren met dezelfde mannen, over de boulevards 
en langs de oevers van de Seine. 

Bewoners mengen zich onder toeristen, die naar bekende plaatsen, monumenten 

of activiteiten draven. Muzikanten en filosofen kruisen overal hun taal-degens en 
gedachten, terwijl kunstenaars en artiesten hun liefde voor de stad vorm geven 

en showen met grootse gebaren. 

Tot het leven zich in zijn avondrobe, tussen de imposante gebouwen en de klein 
geschouderde huizen van de gewone man, verder uitzingt. Een avontuur, waarin 
het hart het pad van bloemetjes verlangend volgt. Iedere dag en nacht weer, 

onder de hemel van de  lichtstad, op zoek naar dat eigen sprookje vol geluk, 
want Parijs is en blijft altijd Parijs, onder die sterrenhemel, waarover de schone 

Zaz zingt. 
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De 39 jarige Franse zangeres Zaz uit Chambray- les-Tours is met haar artiestennaam Zaz is een gevestigde naam 

geworden in Franstalig gebied en daarbuiten!  Ze is muzikaal actief vanaf 2007 en maakt een boeiende mix van 

jazz, gipsy en chansons. De nummers  die ik voor mijn gedicht gebruikte zijn:  ‘Paris sera toujours Paris’ en ‘Le 

Cielde Paris’ 


